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Sjavoeot (Wekenfeest) 
 

Volgens de hebreeuwse kalender is Sjavoeot op 6 en 7 
Siewan. Dat is dit jaar op 26 en 27 mei. De avonddienst 
voor sjavoeot is op 25 mei. Dit is het enige feest waarvan 
de datum niet precies is voorgeschreven in de Torah. 
Tussen Pesach en Sjavoeot zitten 50 dagen. (Christenen 
hebben dit overgenomen voor de bepaling van de datum 
van Pinksteren) Voordat de tempel verwoest werd, 
brachten de Joden tijdens die 50 dagen elke dag een 
korenschoof naar de tempel. Dit staat in Leviticus 23:15. 
In het Hebreeuws is een korenschijf een ’Omer’. Daarom 
noemt men de tijd tussen Pesach en Sjavoeot ”de 

Omertijd” Na de 50 dagen bracht men, ter ere van de Eeuwige twee broden naar de 
Tempel. De 50 dagen zijn een herinnering aan de tijd in de woestijn na de bevrijding uit 
Egypte toen het volk Mozes volgde op weg naar de berg waar De Eeuwige de stenen 
tafelen zou geven. Na de verwoesting van de Tempel kon natuurlijk niet meer geofferd 
worden, maar het tellen van de dagen bleef in zwang. De Omertijd is een speciale tijd van 
inkeer, hierin is de boer bezorgd voor de oogst, sluiten de Joden geen huwelijken en 
orthodoxe mannen, die normaal geen baard hebben, laten die staan als teken van rouw. 
Dan breekt op de 50e dag Sjavoeot aan, men herdenkt het sluiten van het verbond met de 
Eeuwige, gezegend is zijn Naam. Nadat het volk bevrijd was uit Egypte waren er regels 
nodig om in vrijheid samen te kunnen te leven. En zo is het voor ieder mens. Zonder 
gezamenlijke afspraken kunnen we niet met elkaar leven. In de synagoge, die versierd is 
met eerstelingen van bloemen en vruchten lezen de Joden de Tien Geboden en het 
Bijbelboek Ruth. De Tien Geboden zijn een symbool voor de hele Torah (= Genesis tot en 
met Deuteronomium). En Ruth is een symbool voor de oogst en voor het aanvaarden van 
het Jodendom door niet-Jood.  Ruth werd de overgrootmoeder van David, uit wiens 
nageslacht de Messias geboren zal worden. 
 
Ook ik zei tijdens mijn bevestiging deze woorden:  
Ameech ami we-elohaich elohai  
Uw volk is mijn volk en uw G’d is mijn G’d (Ruth 1:16) 

הָי.   הַיִ אֱ עַמֵּ עַמִּי, וֵא  
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